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Foto uit het verleden 

Louisa Capel 
Met iets neergeslagen ogen en een naar beneden 
gebogen mond, komt ze voor mij wat treurig over. 
Haar haren zijn achterover gekamd, waarschijnlijk 
met een speld achter vastgemaakt. Ze draagt 
oorbellen aan haar onbedekte oren. De blouse die 
ze aan heeft, heeft een opvallend patroon. Welke 
kleuren zouden er in voorkomen?  Opvallend zijn 
de hoge kraag en de pofmouwen. Dit is één van 
mijn overgrootmoeders in de moederlijn van mijn 
moeders kant, Louisa Capel. Moeder van dertien 
kinderen. Bij het schrijven van haar levensverhaal 
op dit A4 komen er heel veel vragen op, die ik 
haar graag had willen stellen.  
Ik ken haar alleen van twee foto’s, met op beide 
foto’s een zelfde blik, zonder blijheid.  
 
Louisa wordt dinsdagnacht 27 april 1875 om 1 uur 
in Boxtel geboren als zevende kind in het gezin 
van Marigie Schoep en Asuerus Capel die van 
beroep houtzager is. Louisa’s geboorteakte is voor 
dit verhaal als achtergrond gebruikt. Ze heeft drie 
broers en een zus. Er volgen nog een broertje en 
een zusje. Als Louisa acht jaar is, wordt er nog een 
levenloos broertje geboren. 
Een maand voordat ze negen wordt, overlijdt haar 
moeder. Hoe zou het er vervolgens in het gezin 
zonder moeder aan toe zijn gegaan?  
Op haar 16e doet Louisa belijdenis in het 
Nederlands Hervormd kerkje in Boxtel. Haar 
grootouders waren Nederlands Hervormd en de 
opa’s kwamen vanuit de Veluwe naar Boxtel om in 
de daar nieuwe papiermolens te werken. 

Op haar 18e raakt Louisa zwanger. Om onbekende 
reden bevalt ze in het ziekenhuis van het verre 
Leiden. Louisa vernoemt de baby (mijn oma) naar 
haar overleden moeder en noemt haar Margie. 
Enkele weken na de geboorte, in januari 1894, 
komt Louisa weer bij vader Asuerus wonen. 
Ze krijgt een relatie met de dertien jaar oudere 
Lodewijk Nicolaas Tijssens uit Maastricht. Een 
katholieke gepensioneerde militair uit het Oost 
Indisch Leger die volgens het dienstbodenregister 

in 1895 in Boxtel is komen wonen.  
Vanuit het huis van haar vader trouwt ze met 
Lodewijk in juli 1896. Louisa is dan drie maanden 
zwanger. Ze blijven in Boxtel wonen en Lodewijk 
heeft ondertussen ergens werk als “werkman”.  
 
Eind januari 1897, twee weken voor de geboorte 
van zoontje Gerardus, wordt Louisa net als 
Lodewijk katholiek: ze wordt gedoopt in de St. 
Petruskerk. In het bevolkingsregister wordt NH 
doorgestreept en vervangen door RC.  
Vijf maanden later. Het gezinnetje vertrekt naar 
Duitsland, wellicht vanwege werk voor Lodewijk? 
In Duitsland bevalt Louisa van vijf kinderen.  
Bijna zeven jaar na de emigratie, eind februari 
1904, wordt het gezin weer ingeschreven in 
Boxtel. Zonder Gerard die waarschijnlijk overleden 
is. In april wordt alweer verhuisd, naar Tilburg.  
Louisa krijgt in Tilburg nog zes kinderen. Twee 
zoontjes overlijden daar jong.  
 
De meeste dochters gaan al vroeg het huis uit. 
Margie en Anna gaan al dienen op hun 15e . 
Wilhelmina trouwt op haar 17e en Josefine op 
haar 20e. Waarom? Uit gesprekken met twee van 
Louisa’s kinderen lijkt Lodewijk bepaald geen 
zorgzame vader te zijn. Als Louisa op vrijdag 3 
april 1925 sterft, is ze nog geen vijftig jaar. 


